Vizelais in zicht!!!

Red Bull geeft je vleugels, maar als je bovenaan staat gaat deze vlieger kennelijk
ook op.

In het weekend van 2 en 3 juni is de vierde wedstrijd van de Landelijke Hoofdklasse
gespeeld in het hoge noorden. Normaal wordt er op het filt van Appelscha gespeeld,
maar door een grondige renovatie van de baan (0.a. vernieuwing van het filt) werd er
uitgeweken naar Drachten (blijven we toch nog een beetje in de buurt).

In het begin van de week waren de weersverwachtingen niet echt op onze hand,

maar naarmate het weekend dichterbij kwam werden de vooruitzichten gunstiger.
Zaterdag aangekomen in Drachten scheen de zon en steeg de temperatuur toch

zeker naar 25 graden. De banen lagen er goed bij en na een paar uurtjes trainen
werden de eerste rondjes geteld om te kijken wat er mogelijk is op deze banen.

Omdat er al verschillende leden van onze teams in het pinksterweekend waren
wezen trainen werd al snel duidelijk dat dit zijn vruchten afwierp. De tweede
trainingsronde werd afgesloten met een totaalscore van 107 holeslagen waarvan de
slechtste score nog gestreept moest worden. Na aftrek van deze score (22 hls)
bleven er slechts 85 slagen over. Dit beloofde dus iets voor de wedstrijddag en het
was dus wel duidelijk dat er laag geslagen kon worden.

Na afloop van de training werd het hotel opgezocht om de spullen te stallen, waarna
de plaatselijke Chinees op aanraden van Huub bezocht werd. De sfeer was gezellig
en ontspannen totdat..... Huub en de koters
binnen kwamen. Huub liet even zien dat hij
kind aan huis is bij onze oriéntaalse vrienden
en we hebben sterk het vermoeden dat hij er
optimaal gebruik van gemaakt heeft dat hij
ons naar dit restaurant verwezen had.

Even later kwam Geertje ook nog even
aanlopen met vier benen onder zich. Ze was
met haar vriendin per paard naar het
restaurant gekomen. Boon was kennelijk zo
onder de indruk van die ene PK, dat hij het
bijna niet durfde te vragen.

Even later zat hij als een ervaren cowboy op
de rug van het paard waar hij zichtbaar op
zijn gemak op zat.

Als dessert wilden René en Pannie nog een
Flurrietje halen maar dat was voor de
meesten te ver lopen. Deze twee lone
rangers lieten zich niet weerhouden en
gingen op zoek naar de welbekende gele M.




Bij aankomst in het hotel was het nog even kritiek of er nog iets gedronken kon
worden in de bar, maar de lichten werden toch ontstoken. llona werd meteen
uitgedaagd voor een potje poolen, iets waar ze die avond bijna niet in te verslaan
was. Martin pakte nog een biertje (half litertje) en hij bleef maar zeggen dat hij er
maar twee op had.

Adinda werd nog blij verrast door de twee musketiers. Zij hadden een Flurrie mee
genomen voor haar. Rond elf uur werden de mandjes opgezocht en de oogjes
gingen toe.

Zondagochtend was één blik uit het raam al genoeg om verschillende tactieken te
laten varen. Gisteren hadden we de rechte baan en de passage (buiten om) met een
trage bal gespeeld zodat deze met een grote boog terugliep naar de hole, zodat deze
banen niet meer te missen waren. Helaas was de temperatuur zo ver gezakt dat
deze manier niet meer uit te voeren was. Desalniettemin zijn deze banen door het
eerste team niet gemist en door het tweede bijna niet gemist.

Ook de brug werd goed gespeeld door beide teams en de term: “gas op die lollie”
werd regelmatig geuit.

Om even terug te komen op de eerder genoemde vleugels, deze werden door zowel
het eerste als het tweede team goed gebruikt. Het tweede team liet iedereen met
open mond staan door achter het eerste team op de tweede plaats te eindigen met
een geweldig gemiddelde van 22.8 holeslagen. Het eerste had eindelijk een
fatsoenlijke wedstrijd gespeeld. Ze kwamen goed uit de startblokken en sloten af met
de laagste ronde van de dag. Het feit dat de thuisspelende vereniging (Drachten)
slechts op de zesde plaats geéindigd was wil toch wel zeggen dat de spelers en
speelsters van onze twee teams een geweldige prestatie hebben neergezet.
Drachten was eigenlijk geen bedreiging voor ons in het eindklassement, maar als de
Holeridders hier zouden winnen en Drachten zou ook nog voor ons eindigen, ja, dan
was Vizela ver weg. Het team uit Ridderkerk eindigde één plaatsje hoger dan
Drachten, waarmee het kampioensteam van Oirschot nu zes punten los staat op de
Holeridders en drie punten op ons tweede team. Volgend weekend is de laatste
speeldag van dit seizoen en ik ben benieuwd of het tweede weer voor een stunt kan
zorgen en een vuist kan maken tegen ons eerste!! GAS OP DIE LOLLIE!!

Andere teams die tegenvallen waren de teams van Duno en de Putters. Allebei korte
baanverenigingen, die eigenlijk toch wel uit de voeten moesten kunnen op deze
baan. Ook Zoetermeer kon geen vuist maken en werden voorlaatste.

Al met al een geweldig weekend voor onze vereniging. Het eerste heeft een
prachtige kans om de titel te prolongeren en het tweede blijft in de LHK, want zij
bezetten de tweede plaats in de ranglijst.

In Ridderkerk worden de puntjes op de i gezet en ik denk niet dat de kampioentjes
tevreden zijn met een dagresultaat minder dan de bovenste plaats van het podium.

Tenslotte even de uitspraak van de dag van “ziener” Gerdie....Steven kwam de
laatste ronde binnen met een score van 23 hls, waarop Gerdie meende dat ik met
deze score gestreept zou worden. Hij zei, dat hij hier helemaal geen moeite mee zou
hebben en dit het liefst elke ronde mee zou willen maken. Aan het eind van de ronde
werd Steven inderdaad gestreept, maar hij kon hier natuurlijk wel om lachen.



